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Wies Nijs, Founding
partner Akaana
Foundation Uganda,
‘Doordat we een kleine
stichting zijn, maken

we écht verschil’
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Hoe kinderen op straat belanden

In deze nieuwsbrief willen we jullie wat meer achtergrond vertellen over de
straatkinderen die wij met de Akaana Foundation helpen. De straatkinderen
die ons project bezoeken zijn meestal tussen de 10 en 18 jaar oud. Heel af en
toe is er een meisje aanwezig maar de meeste straatkinderen zijn jongens. Ze
komen vaak uit kleine, arme dorpen verspreid door het land en zijn naar
Kampala gekomen met de hoop op een betere toekomst. Om verschillende
redenen belanden kinderen in Oeganda op straat. Grofweg kan dit verdeeld
worden in vier groepen:

1. Overlijden van ouders

Het komt meer dan eens voor dat kinderen beide ouders verliezen, ofwel
omdat beide ouders vroegtijdig overlijden ofwel omdat ze opgevoed worden
door een alleenstaande ouder die vroegtijdig overlijdt. Kinderen worden dan
vaak ondergebracht bij familieleden. Voor de familie is dit echter weer een
extra mond om te voeden. In armoede wordt dat het weeskind vaak kwalijk
genomen, waardoor de familie hen niet goed behandelt. Ze geven het
weeskind vaak het gevoel dat ze te veel zijn. Ze staan met het krijgen van
eten, kleren of schoolgeld achteraan in de rij. Een huis zonder liefde en waar
je ongewenst bent, maakt dat kinderen weglopen van huis, op zoek naar een
betere situatie.

2. Huiselijk geweld

In Oeganda is huiselijk geweld helaas een veel voorkomend probleem.
Sommige kinderen leven in een hele slechte thuissituatie waar ze worden
misbruikt of mishandeld door ouders, stiefouders of andere familieleden.
Met name jongens zien het weglopen van huis als een uitweg uit deze nare
situatie. Ze trekken dan naar Kampala in de hoop daar werk te vinden om in
hun eigen levensonderhoud te kunnen voorzien.

3. Extreme armoede

Vooral in de kleine dorpen van Oeganda zijn families heel erg groot. En ieder
kind is weer een mond om te voeden. In extreme armoede komt het voor dat
ouders een oplossing zien in hun zoon op de bus naar Kampala zetten met
het idee dat hij daar geld kan gaan verdienen.



4. Verveling en uitzichtloosheid

Deze laatste groep bestaat uit ‘verveelde pubers’. Het leven in de kleine
dorpen kan soms saai en uitzichtloos zijn. Er gebeurt weinig en vooruitzicht
van een opleiding of een andere toekomst dan werken op het land en leven
in armoede, is er niet. Jongens lopen dan geregeld weg van huis omdat ze
denken dat Kampala een leuker, enerverender leven kan bieden of dat ze
daar een betere (financiéle) toekomst tegemoet gaan.

Voor de meeste kinderen spat de hoop op een beter leven in Kampala vaak
snel uiteen. Werk en onderdak vinden is moeilijk en het straatleven in
Kampala is hard en onveilig. Jongens uit de laatste twee genoemde groepen
benaderen ons team weleens met de vraag of we kunnen helpen ze weer
terug naar huis te laten keren. Dit hebben we de afgelopen jaren een aantal
keren gefaciliteerd. Ronnie probeert van tevoren telefonisch contact te
leggen met de familie of bekenden in het dorp, maar dit is niet altijd mogelijk.
Soms met vooraankondiging en soms zonder, proberen we een straatkind te
herenigen met familie. Ronnie gaat dan altijd mee om te spreken met de
familie, te bemiddelen en zien of de problemen waardoor een straatkind is
weggelopen eventueel opgelost kunnen worden. De kosten zijn klein
(benzine voor Ronnie’s auto of buskaartjes), maar het resultaat is groot.

Afgelopen maand is het gelukt om Isac thuis te brengen.

Isac is 15 jaar oud. Hij woonde in een klein dorpje, vier uur rijden vanaf
Kampala. Twee jaar geleden is zijn moeder overleden waardoor hij bij zijn
grootouders is komen te wonen. Het lukte zijn grootouders niet voor hem te
zorgen omdat ze te weinig geld hadden. In de hoop voor zichzelf te kunnen
zorgen en werk te vinden, liep Isac weg en ging naar Kampala. Dit pakte niet
uit zoals hij gehoopt had en hij vroeg Ronnie of we hem konden helpen terug
te keren naar huis. De grootmoeder van Isac was heel blij om hem weer te
zien en wilde hem graag weer in huis nemen.
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We organiseren al vijf jaar tweewekelijks op dezelfde plek onze Street Kids
Days. Dat heeft ervoor gezorgd dat straatkinderen ons project goed weten te
vinden. Het gebeurt vaak dat straatkinderen Ronnie of iemand anders van
ons team benaderen met een specifieke hulpvraag, zoals Isac of de jongens
uit die vorige nieuwsbrief die graag mechanic (monteur) wilden worden. We
proberen altijd wat geld vrij te maken voor hulpvragen zoals deze. Afgelopen
maand zocht ook Kato hulp bij ons project. Hij had al heel lang tandpijn maar
dit mondde uit in een grote ontsteking. Ronnie regelde een tandarts en
medicijnen en zie onder het resultaat!




Sociale Media

Eén keer in de paar maanden sturen wij een nieuwsbrief met info en foto’s
over ons project. Via sociale media hebben we de mogelijkheid nog veel
vaker beeldmateriaal te delen. Als u het leuk vindt meer te zien over ons
project voor de straatkinderen in Kampala, volg dan onze LinkedIn, Instagram
of Facebook!

Kalender

Elke dinsdag & donderdag organiseert de Akaana Foundation Street Kids Days
in Kampala.

Ik geef niet op!

Het doel is te mooi. Het effect op de straatkinderen is groot. Uw steun zorgt
voor continuiteit van de Akaana Foundation Uganda en daarvoor zijn we u
zeer dankbaar. Om Akaana Foundation Uganda, en de projecten duurzaam
op te zetten zijn giften en donaties nodig. Nu en in de toekomst, zodat we de
kinderen kunnen blijven steunen. leder bedrag, al is het in uw ogen misschien
klein, maakt voor ons project al zo’n groot verschil.

Bankrekeningnummer NL34 ABNA 0813298679 T.A.V. Stichting Akaanaiske!

https://whydonate.nl/nl/fundraising/Akaana-Foundation-Uganda

‘Weebale’, namens alle kinderen en alle betrokkenen bij de Akaana
Foundation Uganda.

Wies

Contact

E-mail | wies.nijs@xs4all.nl

Linked in | https://ug.linkedin.com/company/akaana-foundation
Instagram | https://www.instagram.com/akaana foundation/?hl=en
Facebook | https://www.facebook.com/akaanafoundation.ug/
Website | www.akaanafoundation.nl

Telefoon/WhatsApp | +31653536011
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