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Wies Nijs, Founding
partner Akaana
Foundation Uganda,
‘Doordat we een kleine
stichting zijn, maken

we écht verschil’

Akaana Foundation UG

Kerst

Het wordt alweer koud buiten en dat betekent: de kerst komt er weer aan! In
deze nieuwsbrief willen we graag beginnen met het volgende: na het grote
succes van vorig jaar, willen we deze kerst wederom een Street Kids Day
Kerst Special organiseren. Wat houdt dat precies in: ieder straatkind krijgt
een nieuwe broek, shirt, slippers en eventueel een klein cadeautje. Daarnaast
een voedzaam maal bestaande uit rijst, bonen én vlees met frisdrank. Een
feestmaal waar niet alleen de straatkinderen maar ook kinderen uit de
sloppenwijk van mee kunnen eten. En natuurlijk gezelligheid, samenkomst,
muziek, dans, sport en spel. Vorig jaar tijdens de Kerst Special hebben we 100
setjes van broek, shirts en slippers uitgedeeld en in totaal zo’n 180 kwetsbare
kinderen een fantastische dag kunnen geven. Dit jaar hopen we weer op zo’n
groot succes. Kan je een kleine donatie missen voor de kerst en vind je het
leuk om hieraan bij te dragen, doneer graag via IBAN (onderaan nieuwsbrief)
of QR-code en vergeet dan niet in de beschrijving te noemen dat je een
donatie doet voor de Kerst Special. Veel dank daarvoor!

Uitdelen van kleren en slippers tijdens Street Kids Day Kerst
Special januari 2023



Mechanic boys

In de vorige nieuwsbrieven hebben we verteld over een aantal initiatieven
van Akaana naast het organiseren van de Street Kids Days, zoals kinderen
terug naar familie/huis brengen, een tandartsbehandeling betalen of
meenemen naar de dokter. In nieuwsbrief 12 schreven we over
gemotiveerde jongens die we een kans wilden geven om een opleiding tot
Boda mechanic (motorfietsmonteur) te doen. Een aantal donateurs hebben
speciaal bijgedragen hieraan. Daarmee konden we drie jongens de opleiding
aanbieden, gereedschap kopen, een huisje in de sloppenwijk huren en een
maaltijd per dag betalen. Twee van de drie jongens hebben de opleiding
succesvol afgerond. Ze hebben hard gewerkt de afgelopen maanden en veel
geleerd. Zoals van tevoren afgesproken met de Boda shop, zijn ze daarna
daar aan het werk gegaan. Akaana heeft nog 1 extra maand huur voor ze
betaald. Hierna zullen ze zelf hun leven kunnen bekostigen. Maar de
begeleiding is nog niet klaar. Ronnie gaat nog vaak langs en probeert, zoals hij
het zelf zegt, de jongens te leren hoe ze hun leven verder op de rit krijgen én
houden. Binnenkort gaan we met Ronnie online zitten hoe we het
'selectieproces’ en de begeleiding nog meer kunnen verbeteren. Maar
ondertussen zijn we trots dat we twee jongens een mogelijkheid hebben
kunnen bieden om van de straat te komen.

Adam tijdens de opleiding tot Boda mechanic



Street Kids Story’s

Toen wij afgelopen januari in Oeganda waren hebben we een aantal
straatkinderen geinterviewd om jullie als trouwe donateurs een beter beeld
te geven wie Akaana helpt. Dit was vaak best een uitdaging. Veel kinderen
komen uit dorpen ver weg van Kampala. Ze spreken vaak een andere taal dan
Luganda (de taal die in Kampala wordt gesproken) en geen Engels omdat ze
te kort of niet naar school zijn geweest. Gelukkig is ons Oegandese team erg
goed en creatief in contact maken met alle straatkinderen, waar ze ook

vandaan komen.

Dit is Oriada John. Hij is 19 jaar en leefde toen sinds drie maanden op straat.

“lk woonde met mijn vader maar hij overleed. Ik ben toen naar mijn
grootouders gegaan en heb bij hen geleefd. Ik ben naar Kampala gekomen
om mijn moeder te zoeken, maar ik raakte verzeild in het straatleven. Ik slaap
altijd in portieken van winkels. Ik wil niet terug naar mijn grootouders want
die zijn boos op mij. Ik had geld gekregen om medicijnen te halen voor ze
maar heb daar toen eten voor mezelf van gekocht.

Ik ben nooit naar school geweest en spreek geen Luganda maar ik heb wat
Engels geleerd van de andere straatkinderen de afgelopen drie maanden.
Later zou ik timmerman willen worden.”



Sociale Media

Eén keer in de paar maanden sturen wij een nieuwsbrief met info en foto’s
over onze activiteiten. Via sociale media hebben we de mogelijkheid nog veel
vaker beeldmateriaal te delen, inclusief filmpjes. Als u het leuk vindt meer te
zien over ons project voor de straatkinderen in Kampala, volg dan onze
LinkedIn, Instagram of Facebook!

Kalender

Elke dinsdag & donderdag organiseert de Akaana Foundation Street Kids Days
in Kampala.

Donderdag 28 december: Street Kids Day Kerst Special

Ik geef niet op!

Het doel is te mooi. Het effect op de straatkinderen is groot. Uw steun zorgt
voor continuiteit van de Akaana Foundation en daarvoor zijn we u zeer
dankbaar. Om Akaana Foundation, en de projecten duurzaam op te zetten
zijn giften en donaties nodig. Nu en in de toekomst, zodat we de kinderen
kunnen blijven steunen. leder bedrag, al is het in uw ogen misschien klein,
maakt voor onze activiteiten al een groot verschil. Heel veel dank daarvoor.

Bankrekeningnummer NL34 ABNA 0813298679 T.A.V. Stichting Akaanaiste!

https://whydonate.nl/nl/fundraising/Akaana-Foundation-Uganda

‘Weebale’, namens alle kinderen en alle betrokkenen bij de Akaana
Foundation Uganda.

Wies

Contact

E-mail | wies.nijs@xs4all.nl

Linked in | https://ug.linkedin.com/company/akaana-foundation
Instagram | https://www.instagram.com/akaana foundation/?hl=en
Facebook | https://www.facebook.com/akaanafoundation.ug/
Website | www.akaanafoundation.nl

Telefoon/WhatsApp | +31653536011
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