
Een kans om van de straat te komen  

De Street Kids Days zijn Ronnie en Wies gestart om de vele kinderen die op 
straat leven in Kampala een helpende hand te bieden. Akaana verschaft 
basisvoorzieningen aan deze straatkinderen: een warme maaltijd, 
mogelijkheid voor persoonlijke hygiëne, kleine medische hulp maar ook een 
paar uur van ontspanning, rust en veiligheid. Dit project loopt al vijf jaar 
super goed en de straatkinderen maken er heel dankbaar gebruik van. 
Geleidelijk ontstond bij Ronnie een gevoel dat hij meer wilde doen: sommige 
kinderen een kans bieden om echt los van de straat te komen, zoals dat 
Ronnie in het verleden ook gelukt is.  
Dit resulteerde in een experiment in 2019 waarbij we drie gemotiveerde 
jongens een opleiding tot mechanic (monteur) aangeboden hebben. Dit is 
een opleiding van drie maanden bij een garage om Boda Boda’s (kleine 
brommertjes die hét vervoermiddel van Kampala zijn) te leren repareren 
waarna ze daarna meteen een baan kunnen krijgen en in hun eigen 
levensonderhoud kunnen voorzien.  
 
Van deze drie jongens hebben er twee de opleiding succesvol afgerond. Ze 
zijn al een tijd aan het werk en hebben genoeg inkomen om een huisje in de 
sloppenwijk te huren. Eén jongen zijn we tijdens COVID-19 helaas uit het oog 
verloren maar we zijn enorm blij en trots dat we met Akaana twee kinderen 
hebben geholpen en hiermee een toekomst hebben geboden. 
 
Uiteraard zijn niet alle straatkinderen geschikt voor een opleiding. Sommigen 
zijn drugsverslaafd of onbetrouwbaar geworden door het leven op straat. Om 
te bepalen wie in staat is aan de opleiding te beginnen, heeft Ronnie een 
manier bedacht om vast te stellen wie gemotiveerd is en er klaar voor is om 
echt iets van zijn leven te maken. Hij vraagt de jongens die graag een 
opleiding willen volgen om bij de tweewekelijkse Street Kids Days eerder 
aanwezig te zijn om te helpen koken en de dag mede te organiseren. Zo 
kunnen ze laten zien dat ze gemotiveerd zijn, geen drugs gebruiken en 
discipline hebben om steeds op tijd te verschijnen, wat natuurlijk heel 
belangrijk is voor het welslagen van de opleiding.  
 
Hoe mooi zou het zijn als we als Akaana meer kinderen op deze manier de 
mogelijkheid kunnen geven een bestaan op te bouwen. Ronnie heeft ons 
daarom gevraagd of er extra budget beschikbaar is om Colin, Adam en 
Sekitoleto, drie gemotiveerde jongens, deze kans te bieden. 
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  Dit is Colin, hij is 15 jaar oud en leeft 
sinds 1,5 jaar op straat 

  Dit is Adam, hij is 16 jaar oud en leeft 
sinds 2 jaar op straat 

  Dit is Sekitoleko, hij is ook 16 jaar oud en leeft 
sinds 1 jaar op straat 
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Dit willen wij als Akaana Foundation Uganda natuurlijk dolgraag faciliteren.  
 
Voor 400 euro per kind kan Akaana dan deze jongens het volgende bieden: 

- Drie maanden durende opleiding tot ‘Boda Boda mechanic’ bij een 
garage waar ruimte is om daarna ook te blijven werken 

- Kist met gereedschap  
- Onderdak voor 3 maanden (omdat je met zorgen over waar je slaapt 

die avond, niet in staat bent te leren!) 
- 1 warme maaltijd per dag (omdat je met een lege maag ook niet kan 

leren!  
 
Akaana zoekt dan ook sponsors voor deze drie jongens. Als u geïnteresseerd 
bent in het financieren van (een deel van) de opleiding van Colin, Adam of 
Sekitoleto en ze op deze manier een kans te geven om van het straatleven los 
te komen, kunt u contact opnemen of rechtstreeks doneren onder 
vermelding van: donatie mechanic opleiding. Heel hartelijk dank. 

Sociale Media  

Eén keer in de paar maanden sturen wij een nieuwsbrief met info en foto’s 
over het project. Via sociale media hebben we de mogelijkheid nog veel 
vaker beeldmateriaal te delen. Als u het leuk vindt meer te zien over de 
straatkinderen, het project en Kampala, volg dan onze LinkedIn, Instagram of 
Facebook! 

Kalender 

Elke dinsdag & zaterdag: Street Kids Days 

Ik geef niet op! 

Het doel is te mooi. Het effect op de straatkinderen is groot. Uw steun zorgt 
voor continuïteit van de Akaana Foundation Uganda en daarvoor zijn we u 
zeer dankbaar. Om Akaana Foundation Uganda, en de projecten duurzaam 
op te zetten zijn giften en donaties nodig. Nu en in de toekomst, zodat we de 
kinderen kunnen blijven steunen. Ieder bedrag, al is het in uw ogen misschien 
klein, maakt voor ons project al zo’n groot verschil.  

Bankrekeningnummer NL34 ABNA 0813298679 T.A.V. Stichting Akaana  

https://whydonate.nl/nl/fundraising/Akaana-Foundation-Uganda 

‘Weebale’, namens alle kinderen en alle betrokkenen bij de Akaana 
Foundation Uganda.  

Wies  
  

https://ug.linkedin.com/company/akaana-foundation
https://www.instagram.com/akaana_foundation/?hl=en)
https://www.facebook.com/akaanafoundation.ug/
https://whydonate.nl/nl/fundraising/Akaana-Foundation-Uganda
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Contact  

E-mail                | wies.nijs@xs4all.nl  

Linked in  | https://ug.linkedin.com/company/akaana-foundation  

Instagram   I https://www.instagram.com/akaana_foundation/?hl=en 

Facebook               | https://www.facebook.com/akaanafoundation.ug/  

Website               | www.akaanafoundation.nl  

Telefoon/WhatsApp   | +31653536011  
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