
	  

Update Street Kids Days 
Het	  gaat	  goed	  en	  we	  zien	  vaak	  een	  lach	  op	  de	  gezichten	  van	  de	  Kids.	  Maar	  
helaas	  gaat	  het	  keiharde	  straatleven	  niet	  over	  rozen.	  Het	  is	  voor	  niemand,	  
die	  zelf	  niet	  op	  de	  straat	  heeft	  geleefd,	  voor	  te	  stellen	  hoe	  zwaar	  het	  is.	  	  	  
De	  politie	  pakt	  steeds	  vaker	  straatkinderen	  op	  en	  brengt	  ze	  in	  
gevangenissen	  onder.	  Geen	  plek	  voor	  kinderen	  want	  ze	  vertellen	  ons	  dat	  
het	  leven	  op	  de	  straat	  beter	  is	  dan	  in	  de	  gevangenis….	  Graag	  geef	  ik	  jullie	  
een	  zo	  goed	  mogelijk	  beeld	  van	  hoe	  het	  straatleven	  er	  aan	  toe	  gaat.	  
Vanaf	  nu	  vraag	  ik	  iedere	  maand	  een	  aantal	  straatkinderen	  of	  ze	  hun	  
verhaal	  willen	  doen,	  op	  willen	  schrijven	  wat	  ze	  beleven	  en	  wat	  hun	  leven	  
moeilijk	  maakt.	  Deze	  verhalen	  zullen	  we	  verwerken	  in	  de	  nieuwsbrief.	  	  
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2 Street Kids stories  

Deze	  maand	  hebben	  2	  kleine	  mannen	  hun	  verhaal	  gedeeld. 

	  
Baldakuno	  Noah,	  13	  jaar	  
	  
‘Ik	  woonde	  bij	  mijn	  oma	  en	  moeder,	  die	  door	  een	  hartaanval	  
overleed	  toen	  ik	  9	  was.	  Mijn	  vader	  heb	  ik	  nooit	  gekend.	  Na	  het	  
overlijden	  van	  mijn	  moeder	  moest	  ik	  voor	  mijn	  oma	  zorgen.	  Ik	  ben	  
nog	  nooit	  naar	  school	  geweest.	  Mijn	  oma	  overleed	  een	  jaar	  geleden	  
en	  omdat	  ik	  geen	  geld	  had	  om	  de	  huur	  te	  betalen	  ben	  ik	  op	  straat	  
gezet.	  Sindsdien	  leef	  ik	  met	  mijn	  vrienden	  op	  straat.’	  
	  
‘Ik	  vind	  het	  eng	  als	  ik	  oudere	  straatkinderen	  tegen	  kom,	  ze	  duwen	  
mij	  op	  de	  grond	  en	  stelen	  mijn	  schoenen’	  
	  
	  
Solo	  Marvin,	  12	  jaar	  oud	  (denkt	  hij)	  
	  
‘Ik	  heb	  geen	  familie,	  ik	  woonde	  in	  een	  dorpje	  net	  buiten	  Kampala.	  
Iedereen	  zorgde	  een	  beetje	  voor	  mij.	  Ik	  kreeg	  ruzie	  met	  andere	  
kinderen	  en	  ben	  weggelopen.	  Nu	  ben	  ik	  vrienden	  met	  Baldakuno	  
Noah.’	  
	  
‘Een	  groep	  mannen	  zeiden	  dat	  ik	  moest	  inbreken	  in	  een	  winkel	  en	  
dan	  zou	  ik	  eten	  en	  drinken	  krijgen,	  ik	  ben	  weggerend’	  
 
 
 
 
De vakantie is begonnen 
	  
De	  kinderen	  uit	  de	  sloppenwijk,	  die	  naar	  school	  gaan,	  zijn	  er	  
weer	  bij!	  Het	  is	  vakantie	  tijd.	  Dat	  betekent	  dat	  het	  drukker	  is	  bij	  
de	  Street	  Kids	  Days.	  Maar	  hoe	  meer	  zielen,	  hoe	  meer	  vreugd.	  Er	  
is	  een	  goede	  vibe	  op	  het	  project.	  We	  verwachten	  enorme	  drukte	  
tijdens	  kerst	  en	  willen	  graag	  iets	  extra’s	  doen	  voor	  de	  kinderen.	  	  	  
	  
Het	  zou	  geweldig	  zijn	  als	  je	  hieraan	  wilt	  bijdragen.	  Je	  maakt	  de	  
Kids,	  en	  ons,	  er	  mega	  blij	  mee!	  
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Akaana next steps 
	  
Straatkinderen	  hebben	  ambities,	  de	  een	  is	  meer	  gedreven	  dan	  de	  ander.	  
Juist	  diegenen	  die	  echt	  willen	  gaan	  wij	  een	  duwtje	  in	  de	  rug	  geven!	  
Mocht	  u	  het	  leuk	  vinden	  om	  de	  plannen	  toegestuurd	  te	  krijgen,	  dan	  horen	  
wij	  het	  graag!	  Vanzelfsprekend	  plaatsen	  we	  het	  ook	  op	  de	  website.	  
  
  
Kalender 
  
Elke	  dinsdag	  &	  donderdag	  -‐‑	  Street	  Kids	  Days!	  

25	  december	  2019	  	  -‐‑	  	  Christmas	  day	  

  
 
Donaties  
 
Om	  Akaana	  Foundation	  Uganda,	  en	  de	  projecten	  duurzaam	  op	  te	  zetten	  
zijn	  giften	  en	  donaties	  nodig.	  Nu,	  en	  in	  de	  toekomst	  zodat	  we	  de	  kinderen	  
kunnen	  blijven	  steunen.	  Ieder	  bedrag,	  al	  is	  het	  in	  uw	  ogen	  misschien	  klein,	  
maakt	  in	  Afrika	  al	  zo’n	  groot	  verschil.	  	  

Bankrekeningnummer	  NL34	  ABNA	  0813298679 	  

‘Weebale’,	  namens	  alle	  kinderen	  en	  alle	  betrokkenen	  bij	  de	  Akaana	  
Foundation	  Uganda.	  	  

‘Zoveel	  te	  doen	  nog	  maar	  met	  zoveel	  plezier	  en	  ontzettend	  blij	  met	  jullie	  
support!	  Veel	  liefs….’	  	  

	  

Wies	  	  
	  

Contact	  	  
E-‐‑mail	  	   	   |	  wies.nijs@xs4all.nl 	  

Facebook	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  |	  https://www.facebook.com/akaanafoundation.ug/	  	  

Website	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  |	  www.akaanafoundation.nl 	  

Telefoon/WhatsApp	  |	  +256788554999/+316	  53	  53	  60	  11	  	  

	  

	  


