
Beste lezers, 
Het is een tijd geleden dat sommigen van jullie een nieuwsbrief hebben 
ontvangen. 
Er waren duidelijk wat communicatie uitdagingen die hiervoor hebben 
gezorgd. 
Inmiddels ben ik twee dagen geleden in Nederland aangekomen en ben 
nu in staat om een inhaalslag uit te voeren. 
Hierbij stuur ik de nieuwsbrief over Kerstmis en binnenkort stuur ik een 
aparte nieuwsbrief over het overlijden van een Streetkid. 

Christmas lunch! 
 
24 December, er moesten boodschappen gedaan worden! 
5 (levende) kippen, 10 kilo vlees, aardappelen, sodas, water, kleding, 
schoenen enz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
‘s Ochtends om 07:00 werden de eerste voorbereidingen getroffen.  
Familie Nijs werd aan het koken gezet! 
Er waren al snel veel kinderen en door de extra handen die we die dag 
hadden kon iedereen wat meer aandacht krijgen. 
 
Er waren veel kinderen maar de sfeer was goed. Wat ik mooi vind, elke 
week weer, is dat de straatkinderen zich even veilig kunnen voelen. Dit 
kun je merken aan het feit dat er veel kinderen liggen te slapen. 
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Pap:  ‘Lieve kippen, geniet van julie laatste 10 minuten leven’ 
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Toen de kippen klaargemaakt werden, 
realiseerde ik mij weer hoe verschillend onze 
culturen zijn. De jonge kinderen uit de 
sloppenwijk vonden het prachtig om naar het 
slachten van de kippen te kijken en konden niet 
wachten om de koppen in handen te krijgen om 
er mee te spelen…  
Het is bijzonder voor deze kinderen om vlees te 
eten omdat dit relatief duur is. Dat geldt voor 
straatkinderen maar ook zeker voor de 
kinderen uit de sloppenwijk. De borden waren 
volledig uitgelikt. 
 
We hadden kleding ingezameld en gekocht en 
dit bleek een groot succes. 10 voor 10 mochten 
ze een broek, shirt en schoenen uit kiezen.  
Later die maand hebben de straatkinderen een  
heuptasje met daarin tandenbosrtel, tandpasta  
en hand desinfect gekregen. Helaas waren deze  
niet op tijd klaar op de Kerstdag. 
 
‘Give a girl the right shoes, and she can conquer the world’ ~  
Myrilyn Monroe 
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Kalender 
 
7 Januari - Street kids day 

8 Januari - Street kids day 

15 Januari - Street kids day 

22 Januari - Street kids day (giving out bags) 

29 Januari - Street kids day 

5 Februari - Street kids day 

12 Februari - Street kids day 

19 Februari - Street kids day 

Donaties  
 
Om Akaana Foundation Uganda, en de projecten duurzaam op te zetten 
zijn giften en donaties nodig. Nu, en in de toekomst zodat we de kinderen 
kunnen blijven steunen. Ieder bedrag, al is het in uw ogen misschien klein, 
maakt in Afrika al zo’n groot verschil.  

Bankrekeningnummer NL34 ABNA 0813298679 ‘Weebale’, namens alle 
kinderen en betrokkenen bij de Akaana Foundation Uganda.  

‘Zoveel te doen nog maar met zoveel plezier en ontzettend blij met de 
support van jullie allemaal! Veel liefs….’  

 

Wies  
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Contact  
E-mail   | wies.nijs@xs4all.nl  

Facebook               | https://www.facebook.com/akaanafoundation.ug/  

Website               | www.akaanafoundation.nl  

Telefoon/WhatsApp  | +256788554999/+316 53 53 60 11  

https://www.facebook.com/akaanafoundation.ug/
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