
In deze nieuwsbrief nemen we je mee in het verhaal van Twaha, een
jongen die vastberaden is om zijn leven op te bouwen en hard werkt bij
een van onze rolexkraampjes. Daarnaast geven we een update over dit

initiatief en delen we ons nieuwe plan om de hygiëne onder
straatjongens te verbeteren.

Scan de QR-code en wordt vandaag nog vaste donateur van onze
ANBI stichting via Whydonate om een verschil te maken!
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Onze Rolexkraampjes (eetkraampjes
met o.a. rolled eggs - Rolex) bieden
jongeren de kans om een zelfstandig
inkomen op te bouwen. We hebben
momenteel twee kraampjes in
Kampala, gerund door straatjongens
uit ons project. Het gaat heel goed
met de kraampjes: de verkoop loopt
goed en de jongens worden steeds
beter in het bakken en koken.

Toch is er ook minder goed nieuws:
een van de jongens is verdwenen.
Ons selectieproces gaat zorgvuldig.
Jongens moeten zelf (assertief)
vragen aan ons team of er
mogelijkheden zijn om van de straat
te komen. Vervolgens moeten ze
bewijzen dat ze verantwoordelijkheid
kunnen dragen en gemotiveerd zijn
door een tijd lang iedere Street Kids
Days te bezoeken en te komen
helpen. Helaas blijft er een risico
bestaan dat jongens verdwijnen–
sommigen verliezen hun motivatie of
keren door drugsgebruik terug naar
de straat. Ronnie zoekt nu een
nieuwe kandidaat. Motivatie is
essentieel.

Gelukkig hebben we ook een
positieve update over Twaha!

Update: De rolexkraampjes

Twaha’s verhaal: Op zoek
naar een betere toekomst

Twaha (18) groeide op in een dorp,
zes uur van Kampala. Zijn beste
vriend haalde hem over: "Let’s go,
we’ll have a better life in Kampala!"
Maar de droom bleek een illusie – hij
belandde op straat.

Na een tijd keerde hij lopend terug
naar zijn dorp, hopend op een
tweede kans. Maar zijn ouders
verwelkomden hem niet; boos dat hij
was weggelopen, sloegen ze hem.
Teleurgesteld vertrok hij opnieuw
naar Kampala.

Nu leeft Twaha al 2,5 jaar op straat,
maar hij is vastberaden om vooruit
te komen. Werken in de rolexkraam
geeft hem hoop – hij wil elke dag
beter worden. Ronnie is al groot fan
van zijn chapati’s en haalt ze het
liefst bij hem!



Goede hygiëne is een grote uitdaging
voor straatjongens. Het komt vaak
voor dat straatkinderen bij ons team
aankloppen vanwege een ontstoken
tand of erger: een abces in hun mond.
Dit kan erg gevaarlijk zijn en leiden tot
bloedvergiftiging of obstructie van de
luchtpijp met de dood tot gevolg.
Zoals jullie in eerdere nieuwsbrieven
gelezen hebben, nemen we ze dan
mee naar de tandarts en regelen
antibiotica. Al lange tijd zoeken we
naar een manier van preventie, het
voorkomen in plaats van behandelen.
We hebben tandenborstels en
tandpasta uitgedeeld maar die raken
de jongens snel kwijt. Ons team in
Oeganda kwam met een nieuw plan:
een opslagbox met tandenborstels. In
de sloppenwijk zijn toilethuisjes omdat
mensen zelf geen stromend water
hebben. We hebben de ‘toiletjuffrouw’
van het toilethuisje in de buurt van ons
project gevraagd deze box te beheren.
Zij krijgt hiervoor betaald en beheert
de sleutel van de box. Tandenborstels
worden met naam bewaard en de
jongens kunnen iedere dag gratis
daarheen.

Inmiddels hebben we heel wat vaste
donateurs, die op maandelijkse basis
geld doneren. Hierdoor hebben we
zekerheid als Stichting en kunnen we
projecten zoals boven beschreven
blijven doen. Nu we een ANBI status
hebben verkregen, willen we onze
trouwe volgers en supporters
nogmaals oproepen op vaste basis
te doneren. Onze kleine stichting
maakt zoveel impact. Iedere bijdrage
helpt daaraan mee! Maandelijks
doneren kan nu makkelijk via
Whydonate. 

Blijf steunen: maandelijkse
donateurs gezocht

Nieuwe stap: Hygiëne en
gezondheid

Daarnaast vroeg ons team in Oeganda
of wij ook een condoombox kunnen
realiseren. Zo nu en dan komen
jongens met genitale klachten waarop
we met ze naar de dokter moeten. Het
zijn jongens in de adolescentie leeftijd,
ze bezoeken sekswerkers op straat of
gaan met meisjes uit de sloppenwijk.
Uit de condoombox op de plek van ons
project kunnen jongens condooms
pakken. Ook zal ons team meer
voorlichting geven tijdens de Street
Kids Days. Zo hopen we SOA’s zoals
gonorroe, syfillis en HIV te voorkomen
maar ook ongewenste
zwangerschappen tegen te gaan.

https://whydonate.nl/nl/fundraising/Akaana-Foundation-Uganda


Uw steun zorgt voor continuïteit van de Akaana Foundation en daarvoor zijn
we u zeer dankbaar. Om Akaana Foundation, en de projecten duurzaam op te
zetten zijn giften en donaties nodig. Nu en in de toekomst, zodat we de
kinderen kunnen blijven steunen. Ieder bedrag, al is het in uw ogen misschien
klein, maakt voor onze activiteiten al een groot verschil. Heel veel dank
daarvoor.
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Ik geef niet op! 
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‘Weebale’, namens alle
kinderen en alle betrokkenen
bij de Akaana Foundation
Uganda.
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